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VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2024


In 2024 heeft Stichting Light on Earth zich voornamelijk beziggehouden met het verdiepen en 
bestendigen van het zogenoemde placentawerk: er is in de westerse cultuur vrijwel geen 
bewustzijn over het belang van de placenta, bij de geboorte en daarna. Wat gaat er in dat 
opzicht mis bij de geboorte en wat heeft dat voor gevolgen voor ons verdere leven? Simpelweg 
het onderwerp bespreekbaar maken, het delen van ervaringen en bewustzijn creëren behoorde 
tot de belangrijkste activiteit dit jaar. Hierbij waren de aanwijzingen van een mamo van de 
Kogistam in Colombia richtingbepalend. De activiteiten van dit jaar leidde tot uitbreiding van 
het netwerk van de Stichting, bestendiging van de relatie met de Kogi, en concretere plannen 
voor integratie van dit placentawerk in boeken, toneelwerk en andere kunstvormen. 

ACTUEEL BELEIDSPLAN STICHTING LIGHTONEARTH


NATIONAAL


Vanuit haar doelstelling het bewustzijn op aarde te willen verhogen houdt de Stichting 
LightONEarth zich momenteel voornamelijk bezig met het ontwikkelen, verdiepen en 
verspreiden van kennis rondom de processen van geboren worden en sterven. In onze westerse 
cultuur is op dit moment niet of nauwelijks aandacht voor of kennis over wat er daadwerkelijk, 
op zielsniveau, (energetisch niveau, kinesthetisch niveau, verschillende (licht) - lichamen) 
plaatsvindt in de mens in wording of in de stervende mens. Hierdoor wordt nodeloos veel oud 
trauma doorgegeven of nieuw trauma gecreëerd. 


Stichting LightONEarth is op dit moment bezig met het vormgeven van een kenniscentrum waar 
vanuit alles wat met deze processen verband houdt, kan worden ontwikkeld en verspreid. Dit 
houdt in: het verder ontwikkelen van de nieuwe website (op termijn met Engelse vertaling), het 
inrichten van een ruimte waar lesgegeven kan worden en persoonlijke sessies en workshops 
rondom geboorte en sterven kunnen worden gegeven. Het onderhouden van een plek waar 
placenta´s begraven en gehoed kunnen worden om al doende de kennis over de werking en 
functie van de placenta voor, tijdens en na de geboorte te vergroten. Het organiseren van 
Sacred Fire bijeenkomsten waarbij processen van sterven en rouw kunnen worden begeleid en 
verdiept, en de angst (gebrek aan kennis) voor de dood die in onze cultuur nog steeds een 
grote rol speelt en zeer bepalend is voor hoe wij ons leven inrichten, belicht, bevraagd en 
verzacht kan worden. 
Er worden momenteel contacten gelegd en onderhouden met personen en organisaties binnen 
de reguliere verloskunde en stervensbegeleiding. Dit om een zo groot mogelijk platform te 
creëren voor een hoger bewustzijn over sterven en geboren worden en deze nieuwe ´ver-los-
kunde´ in de diepste zin van het woord, te integreren in onze samenleving. 


Er liggen plannen klaar voor het ontwikkelen en uitgeven van boeken, toneelstukken en andere 
kunstwerken binnen dit onderwerp. Stichting LightONEarth ondersteunt hierbij de komende tijd 
in het aanvragen van projectsubsidies en het genereren van de benodigde financiële middelen. 




INTERNATIONAAL


Een belangrijke pijler in dit werk rondom sterven en geboren worden, is de verbinding, 
uitwisseling en samenwerking met de Kogi stam in Colombia en andere inheemse stammen, 
culturen, die de ‘Oude Traditie’ rondom leven en sterven beleven en uitoefenen. De Kogi zijn 
afstammelingen van het Tairona volk. Dit inheemse volk vluchtte ten tijde van de Spaanse 
overheersing in de 16e Eeuw de bergen van de Sierra Nevada de Santa Marta in. Zij hebben 
daar sindsdien in volstrekte afzondering van de rest van de wereld geleefd. Hierdoor is niets 
van hun oorspronkelijke kennis verloren gegaan. Pas zeer recentelijk beginnen zij inzage te 
geven in hun wijsheid en hun werk- en leefwijze als Hoeders van de Aarde, zoals zij zichzelf 
noemen.


LightONEarth staat via een Nederlandse vrouw die in de Sierra woont en werkt als tolk voor 
deze mensen in rechtstreeks contact met hen. De Stichting onderkent het belang van de kennis 
van de Kogi, met name op het gebied van wat zij noemen de Dans van de Oorsprong. Hierin 
ligt een gigantische kennis vervat over alle levensfasen waar wij mensen doorheen gaan en met 
name het overgaan van de ene in de andere wereld, het sterven en geboren worden. Er heeft 
al enige keren een ontmoeting plaatsgevonden met een van hun Mamo´s (sjamanen) hier in 
Nederland waarbij de Nederlandse placentaplek die de Stichting inmiddels heeft geïnitieerd, is 
ingewijd door de Mamo en daardoor verbinding heeft gekregen met de placentavallei in 
Colombia waar 15.000 placenta´s begraven liggen. De kennis van de Kogi over deze placenta
´s, het zogenaamde placentawerk, is enorm uitgebreid en zeer diepgaand. ‘De kunst van de 
Oude Traditie’ ligt hierin besloten. 


Onlangs heeft een zeer oude vrouwelijke sjamaan, een Abuela (grootmoeder) die haar hele 
leven hoog in de bergen deze vallei gehoed heeft, te kennen gegeven ´van de berg´ af te 
willen komen om haar kennis te delen zodat die niet verloren zal gaan. Ze weet dat dit haar 
laatste taak is en dat ze daarna nooit meer terug de berg op zal gaan. 
Speciaal voor de ontmoetingen met deze Abuela wordt door onze contactpersoon een school 
opgericht, waarbij nog tal van andere Abuela´s aanwezig zullen zijn. Zij worden in hun 
bijeenkomsten ondersteund door de mannelijke sjamanen, de Mamo´s. Dit in het bijzonder 
want voor het eerst in de geschiedenis van de Kogi, betreft het dat de vrouwen zich uit gaan 
spreken over hun vakgebied en hun kennis over zullen gaan dragen. 


 
Stichting LightONEarth vindt het van groot belang dat deze specifiek vrouwelijke kennis die van 
onschatbare waarde is voor de rest van de wereld secuur overgebracht, vastgelegd, vertaald 
en gedeeld kan worden. Daartoe ondersteunt zij vanuit Nederland dit project, allereerst door 
middel van haar website waarop verslag zal worden gedaan van de ontwikkelingen, zodat er 
een platform kan ontstaan om dit project mede gestalte te kunnen blijven geven. Ook zal de 
Stichting een deel van haar inkomsten uit donaties gebruiken voor financiële ondersteuning van 
dit project. Voor onderhoud van de school, bouw van het maanhuis waar de vrouwen in kunnen 
verblijven, en het terugkopen van land in de Sierra Nevada de Santa Marta, het land waar de 
Tairona zorg voor dragen en dat zij ‘het Hart van de Aarde’ noemen. Ook wil zij 
mogelijkheden creëren om vanuit Nederland naar de Kogi en andersom studiereizen te 
organiseren. 




INKOMSTEN EN VOORGENOMEN BESTEDINGEN


De Stichting zal zich dit jaar extra in gaan zetten voor het opstarten en uitbreiden van haar 
nieuwe website, om draagvlak te creëren en financiën te genereren voor haar doelen. Gemikt 
wordt op een groeiend aantal donateurs dat bereid is maandelijks een klein bedrag te doneren 
zodat er een vaste basis kan ontstaan.  
Tevens zal per project gericht gezocht worden naar eenmalige financiële ondersteuning door 
mensen met vermogen en een speciale affiniteit voor zo´n specifiek project.  
Zolang de Stichting nog niet vermogend genoeg is, zal werk verricht door derden gezien 
worden als een vrijwillige bijdrage. Zodra de Stichting volgens het bestuur voldoende vermogen 
heeft opgebouwd kan overgegaan worden tot uitbetaling van geleverd werk.  


